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Deze unieke foto van 17 januari 2024 genomen door Chris Goethuys (B 1 B) toont hoe de symbolen
van herinnering aan het verleden in harmonie opgaan in de witte sneeuwpracht van de natuur .

Onze organisatie dankt u voor uw steun in het nieuwe jaar.

Wij hopen u talrijk te mogen verwelkomen op onze activiteiten in 2024
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Locatie: Museum44  Binkomstraat 1 3391 Meensel-Kiezegem

Je kan het museum bezoeken individueel of in groep mits reservatie via +32 16 36 50 55,
reservaties@museum44.be of online via www.museum44.be.

Openingsuren: zaterdag en zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Weekdagen mits reservatie.
Feestdagen gesloten.

Contacteer ons gerust voor meer informatie, of kijk op onze website www.museum44.be

Tom Devos +32 487 73 70 02 Marc Cauwbergs +32 478 9270 26
Katrin Duerinckx +32 485 55 97 57 Ronny Olemans +32 473 3503 65
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Woordje vooraf

De winter lijkt in stilte voorbij te glijden. Zachte temperaturen
wisselden af met een paar dagen sneeuw(pret...) en een portie
gezonde vrieskou. De klimaatsverandering laat zich voelen.
Inmiddels komt de lente in zicht. De tijd vliegt snel. Idem dito voor
onze organisatie. Het nieuwe jaar kondigt zich aan als “kroonjaar”.
Precies 80 jaar geleden werd Meensel-Kiezegem in augustus
overrompeld door een nietsontziende bezetter. Wij stellen zo veel
als mogelijk in het werk om ook dit jaar de herinnering aan onze
vermoorde dorpsgenoten van weleer in de aandacht te brengen.

De lente is de periode om, ook voor onze vereniging, opnieuw te beginnen en plannen te
maken voor een nieuw werkjaar. Uit naam van het bestuur dank ik u, omdat u ook dit jaar
onze organisatie wilt blijven steunen. Uw hernieuwde lidmaatschap is een teken dat u ons
werk waardeert. Mocht u door omstandigheden onze vraag tot steun (zie brochure december
2023) uit het oog verloren hebben dan kan je uiteraard nog steeds uw bijdrage overmaken.

Het talrijke bezoek aan Museum44 in de voorbije 5 jaren doet ontzettend veel deugd. Mensen
uit alle hoeken van ons land zakten af naar het Museum44 in Meensel, nieuwsgierig om meer
te weten te komen over de tragische augustusdagen van 1944 waarover de meesten al wel
een en ander wisten via de media of van horen zeggen. Een welgekomen morele ruggensteun
en motivatie om verder te doen.

Onze organisatie hoopt u ook dit jaar talrijk te mogen begroeten op de activiteiten naar
aanleiding van de 80-jarige herdenking.

Vital Craeninckx, voorzitter

De Driekoningen kwamen ook langs in Museum44 op 6 januari.
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Neuengamme: Future of remembrance in november 2023

Freddy Duerinckx, ondervoorzitter van NCPGR Meensel-Kiezegem’44, vertegenwoordigde
de vereniging in de KZ-Gedenkstdtte in Neuengamme op het 9de "Future of Remembrance”
Forum.

15 november 2023: Voorstel door Hamburg Memorials om familiegeschiedenis van
kampgevangenen te publiceren .

Verhaal door Yvan Mbombo,Frankrijk, van zijn grootvader die na de Spaanse burgeroorlog
bij het Franse verzet komt, gedeporteerd wordt naar Neuengamme en de Cap Arcona
overleeft.

Gesprek met kinderen van Hamburgse verzetsfamilies over de huidige verrechtsing in
Duitsland en Europa en hun politiek en sociaal engagement.

Avondsessie in KorberHaus (Kultureel centrum)

Panelgesprek met nakomelingen van Sinti en Nazivervolgden over huidig rechtsextremisme
in relatie tot de Nazigeschiedenis en hun sociaal engagement hiertoe

16 november 2023: Voorstelling door Poolse deelnemers over de Poolse
herinneringscultuur.

Presentatie en de werking van deelnemende afdelingen : A.l.N (Amicale International KZ
Neuengamme), Young committee of A.I.N, Amicale Belgi€, NCPGR MEENSEL-KIEZEGEM 44,
Arbeitsgemeinschaft Neuengamme, Amicale Neuengamme Spain.

Gesprek tussen kleinkinderen van Duitse Nazi aanhangers en Franse Nazislachtoffers.

Panelgesprek met Duitse, Spaanse en Poolse nakomelingen van nazislachtoffers over de
betekenis van herdenken en het in stand houden van herinneren.

1

——

v.l.n.r. Katarzyna Piotrowska - Cholewinska (Kazia) uit Warschau, Kristof Van Mierop

en Freddy Duerinckx
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Publieksdagen opening Kunstexpo Buchenwald & Neuengamme op 2
en 3 maart 2024

2024 wordt een jaar boordevol herinneringsbeleving in Meensel-Kiezegem, het kleine dorpje
in het Hageland. En vroeg begonnen is half gewonnen.

Het mag niet verwonderen dat wij dit herdenkingsjaar van de 80 verjaring van de razzia’s
in Meensel-Kiezegem al op 1 maart 2024 openen met een dubbeltentoonstelling met
betrekking tot twee beruchte concentratiekampen, namelijk Buchenwald en Neuengamme.

Tijdens het openingsweekend organiseren wij op zaterdag, 2 maart en zondag, 3 maart a.s.
van 10u tot 12u en van 13u tot 17u twee opeenvolgende publieksdagen.

Tijdens deze 2 dagen biedt het museum een volledig en exclusief programma:

o (Geleid) bezoek kunstexpo in de St. Mattheliskerk Meensel met een woordje uitleg van
de betrokken artiesten en beheerders. Het bezoek aan de tentoonstelling is volledig
gratis, maar vrije bijdrage ter ondersteuning van Museum44 is altijd welkom

e Bezoek Museum44 en geleid bezoek ere-kerkhof en de locaties in de onmiddellijke
omgeving. Voor dit geleid bezoek betaalt u € 5 Per persoon. De begeleiding door onze
gidsen is bij deze speciale gelegenheid eveneens gratis

e Wij heten u graag welkom als gast en u ontvangt ook het programmaboekje voor het
volledige herdenkingsjaar 2024

e Voor de dorstigen zal een kleine drankstand aanwezig zijn

Bovendien willen wij graag al je vragen in verband met groeps- en schoolpramma'’s
beantwoorden.

Voor de praktische organisatie en het vlotte verloop ontvangen wij graag bevestiging van
jouw aanwezigheid via aangehechte inschrijvingsstrook.

Uw inschrijvingsstrook mag je ook via mail terugbezorgen aan: oscar.lauwens@telenet.be.

Oscar Lauwens, codrdinator “Dubbeltentoonstelling”, Comité ’80 jaar later’

Inschrijvingsstrook Kunstexpo Neuengamme & Buchenwald

Gelieve uw inschrijving terug te mailen naar Museum44Meensel-Kiezegem,
reservaties@museum44.be. of oscar.lauwens@telenet.be
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Lezingen tijdens de Kunstexpo Buchenwald & Neuengamme van 1 maart tot 1 juni
2024

2024 wordt een jaar boordevol herinneringsbeleving in Meensel-Kiezegem, het kleine dorpje
in het Hageland. Een paar aansluitende lezingen mogen dan ook niet ontbreken.

De openingsrede van de tentoonstelling kunnen wij aanmerken als een eerste lezing.

Eind jaren ’70 van de vorige eeuw volgde deze Meenselaar het pad der liefde en verhuisde hij
na zijn huwelijk begin 1980 naar Schulen (Limburg). Bovendien kon hij van zijn KLJ-hobby zijn
werk maken als vrijgestelde in Limburg. Vier kinderen en een rijk gevulde carriére later,
geniet hij nu samen met zijn echtgenote Leonie van hun pensioen. In Meensel is hij beter
bekend als ‘Oscar van Jeanne van Oscar van café Tramstatie’! Zijn ervaringen tijdens de
jaarlijkse herdenkingsreis naar de Noord-Duitse kampen in 2022 betekende voor hem een
terug thuiskomen in zijn geboortedorp Meensel-Kiezegem. De kennismaking met

Linda Van der Meeren en de hereniging met zijn “oudste” vriend Rik Vanmolkot ligt aan de
basis voor de organisatie van deze dubbeltentoonstelling met Rik en Linda

In zijn openingsrede geeft hij een woordje uitleg bij het ontstaan van deze kunstwerken. In
een notendop vertelt hij ook het verhaal van de razzia’s in Meensel-Kiezegem op 1 en 11
augustus 1944 en het belang van herdenkings- en vredeseducatie in deze tijden.

Tijdens de tweede lezing op vrijdag, 15 maart 2024 om 20u vertelt Peter Celis het verhaal en
de achtergronden van zijn boeiend boek “BLENKINSOP: van de Belgische ondergrondse tot
Bergen-Belsen”. Tijdens zijn jeugd beleefde Peter heel wat leuke vakantiemomenten bij zijn
grootouders in Meensel. De vele bezoeken aan de hand van zijn grootvader aan het erekerkhof
in Meensel prikkelde zijn nieuwsgierigheid naar de man achter de naam Blenkinsop (grafzerk
op het erekerkhof in Meensel). Toen hij later gedurende zestien jaar F16’s vloog vanop Kleine-
Brogel resulteerde zijn fascinatie voor deze Canadese piloot in dit boeiende boek. Niet alleen
het verhaal in het boek komt aan bod, maar ook de moeizame zoektocht naar alle ontbrekende
puzzelstukjes maken deze lezing meer dan de moeite waard. Projectie van illustraties en
foto’s laten de luisteraars zeker niet los.

Ook deze lezing is gratis!

De beste wijn houden we misschien wel tot het laatst. Deze laatste lezing heeft een heel
ander karakter. Op Moederdag, zondag 12 mei om 15u voeren wij Linda Van der Meeren ten
tonele. Het minste wat je van Linda kan zeggen is dat zij moeilijk onder 1 hoed te vangen is.
Artiest of kunstenaar hoort zij niet graag, misschien kan je haar het best omschrijven als een
creatieve duizendpoot. Schilderwerken, keramiek, decoratie of een lyrisch beschrijvend
taalgebruik: zij doet het allemaal. Zij is zeer nauw verbonden met Museum44, het drama van
Meensel-Kiezegem en Neuengamme. Denk maar aan de band tussen verzetsstrijder en
partizanenleider Hilaire Gemoets, haar gefusilleerde nonkel, en oorlogsvlieger Eduard ‘Teddy’
Blenkinsop.

We doen de waarheid geen geweld aan wanneer we haar de huiskunstenares van Museum44
Meensel-Kiezegem noemen.

Bijkomend aspect is het recent overlijden van haar echtgenoot. Dit bracht haar ongewild in
de situatie van de jonge weduwen in Meensel-Kiezegem zovele jaren terug.

“Herdenken in Meensel Kiezegem” staat op een unieke en bijzondere plaats bij haar.
In haar verhalen van rouw brengt zij ons troostende boodschappen.

In een panelgesprek laten wij haar een verhaal van hoop doen door te praten over de dood.
Voor dit wederom gratis panelgesprek nodigen wij bovendien ook de nog ongeveer 20 levende
oorlogswezen uit.

Oscar Lauwens, coordinator kunstexpo

6 — Meensel-Kiezegem 44 vzw



Breng een groepsbezoek aan Meensel-Kiezegem ’44, 80 jaar later en
Museum44

2024 wordt een jaar boordevol herinneringsbeleving in Meensel-Kiezegem, het kleine dorpje
in het Hageland. Wij nodigen socio-culturele verenigingen graag uit in Museum44 Meensel-
Kiezegem voor een jaar vol interessante activiteiten.

In september 1944 was immers de periode van de bevrijding van Belgi€. Voor het Hagelandse
dorpje Meensel-Kiezegem kwam de bevrijding net te laat, in augustus 1944 speelde zich
immers het drama van Meensel-Kiezegem af waarbij een honderdtal inwoners werden
gedeporteerd naar Naziconcentratiekampen als represaille op de moord op een
collaborateur.

80 jaar later leeft het verhaal nog steeds in Museum44, waar je op een eigentijdse manier
het drama kan ontdekken. Naar aanleiding van de 80e verjaring van de razzia’s organiseren
we het hele jaar een uitgebreid groepsprogramma.

We beginnen in het voorjaar met een reeks tijdelijke tentoonstellingen: van maart tot eind
mei stellen we de collectie ten toon van Despaux & Van der Meeren, met kunstwerken over
Buchenwald en Neuengamme. Deze tentoonstelling loopt van 1 maart 2024 tot 1 juni 2024.

Wij bieden dan ook graag een interessante groepsactiviteit aan. Een geleid bezoek aan
Museum44, bezoek aan de Kunstexpo Buchenwald & Neuengamme en een geleide wandeling
in het dorp langs interessante historische plekken of de vertoning van de film “Meensel-
Kiezegem ’44” in een regie van Oktaaf Duerinckx.

Dit alles voor de speciale prijs van 5 EUR per persoon en 30 EUR voor de gidsbegeleiding”
Rekening houdend met de ruimte in het museum beperken wij de het aantal personen per
groep tot 15 personen.

Op aanvraag kunnen wij jouw groepsbezoek ook versterken met individuele vragen,
eventuele suggesties voor groepscatering en invulling van verdere groepsaanbiedingen in de
omgeving.

Wij kijken alvast uit naar jouw bezoek. Je kan contact met ons opnemen via
reservaties@museum44.be of +32 16 36 50 55. Meer informatie vind je op
www.museum44.be. Daar kan je het volledige jaarprogramma raadplegen.

Wij danken u voor uw interesse.

Marc Cauwbergs, directeur Oscar Lauwens, coordinator kunstexpo
Museum44 Meensel-Kiezegem Comité ’80 jaar later’
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Familie Freddy en Claire Duerinckx-Perilleux bezoekt Neuengamme ( september-
oktober 2023 ). Aanvullmg bu het relsverslag in vorige editie van zoon Olivier
Al : lees op blz. 8
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Correctie van het reisverslag naar Neuengamme door Olivier Duerinckx

In de december-editie van 2023 kon je op pagina 15 het reisverslag lezen van Olivier, de zoon
van ondervoorzitter Freddy Duerinckx. Door een fout in de lay-out werd de laatste alinea
niet opgenomen in dat verslag. Daarom publiceren we zijn tekst hier opnieuw.
Het ontbrekende gedeelte in cursief.

Waze of Google maps? Of toch de ingebouwde gps vertrouwen? 's Vrijdags tijdens de
miezerige spitsuren is het sowieso rijtje schuiven bij onze oosterburen. We reden namelijk
naar Duitsland. Naar Bergedorf, niet ver van Neuengamme. Samen met mijn 19 jarige zoon
Senne zou ik 's avonds de rest van de familie zien in hotel Alt Lohbriigger Hof. Opa Freddy en
oma Claire gingen met het vliegtuig. Het is hen gegund. Nien vloog ook, vanuit Napels. De
auto of speedpedelec was een mindere optie. De rest zat verspreid over drie auto's en kwam
na een rit van een negental uur aan in het hotel. ledereen blij elkaar te zien en oma opgelucht
omdat we er zonder ongelukken geraakt waren. Het aperitief was welkom en enkele Duitse
specialiteiten later waren de uren fileleed snel vergeten. Na de schnitzel nog wat napraten
in het salon van de bar. Santé, op ons allen en een mooi weekend. Slaapwel.

Zaterdagochtend begon mooi en zonnig en zo zou het blijven. We bezochten het kamp van
Neuengamme. Eindelijk. Ik ben er één keer geweest, 25 jaar geleden. Opa had ons al lang
geleden gezegd dat hij het fijn zou vinden om met alle knderen en kleinkinderen het kamp te
bezoeken. Mijn broer Fre(deric) was de drijvende kracht achter het concreet maken van het
weekend. Zijn vriendin Liesbeth had de logies en nog veel meer geregeld. Bijna iedereen
was er. Geen enkel kleinkind had het kamp al bezocht. Maar allemaal kennen ze de verhalen
en zijn ze op het erekerkhof in Meensel geweest. Allemaal hebben ze het museum bezocht,
daar schuin tegenover waar ons Peet woonde. En waar opa is opgegroeid. Na een korte rit
parkeerden we ons langs de Jean-Dolidier-Weg. Onze gids Andreas stond ons al op te wachten.
Een minzame man. Eerste stop was het gebouw waar de maquette van het kamp staat en
waar op witte doeken aan de muur de tienduizenden namen staan van de stille getuigen die
deze plaats nooit verlaten hebben. Andreas legde alles zorgvuldig uit. In het Duits. Da hat
die Jugend nicht viel Kase von gegessen. Geen nood. We hebben het meeste vertaald zodat
ze toch konden volgen. Daarna ging het naar buiten richting het beeld 'de wanhoop van
Meensel-Kiezegem’. Het was een mooi en emotioneel moment als we bij het beeld
kwamen. Liesbeth had bloemen voorzien en Luka legde ze neer. Daarna allemaal op de foto
bij het beeld. Zoals het hoort. Opa wilde graag wat verderop de weide bezoeken waar ooit
serres stonden. Om mooie groenten te kweken werden ze bemest met de as uit het
crematorium. Daarom is in opa’s perceptie deze weide de eigenlijke begraafplaats van zijn
vader, Ferdinand Duerinckx.

We hebben het hele kamp bezocht, binnen en buiten. De barakken, de treinwagon, de

steenbakkerij. Wie er nog niet geweest is zou ik het aanraden. Neem er je tijd voor. Het
was speciaal om er met (bijna) de ganse familie te zijn. Het is fijn om te zien dat er interesse
is bij mijn zoon Senne, maar ook bij de andere kinderen. Zij zijn de toekomst. Zij zullen de
verhalen verder zetten. En hopelijk zullen zij, met hun familiegeschiedenis in het
achterhoofd, kritische volwassenen worden. Dat is alleszins de les die ik mijn zoon Senne wil
meegeven. Het lijkt te lukken. Mijn andere zoon Robbe was er niet bij. Hij is 16 jaar maar
beleeft de wereld anders. Hij zou van het bezoek niets gesnapt hebben. Daarom is hij thuis
gebleven. Mijn vrouw Marie-Anne was bij hem. Achteraf gezien heb ik daar spijt van. Robbe
had daar gerust mee kunnen rond wandelen en had een fijn weekend gehad, tussen voor hem
vertrouwd volk. Zeker toen de meisjes ‘s avonds na het eten de kermis van Bergedorf nog van
wat extra vreugde voorzagen. Ook voor Marie-Anne vind ik het jammer. Ik had ze er graag
bij gehad. Het geeft ons natuurlijik wel de kans om de trip in de toekomst nog eens over te
doen.

Hopelijk komen we u daar dan tegen.
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Bezoek uit Polen in Museum 44. - Freddy Duerinckx

Op 9 december bezocht Katarzyna Piotrowska -
Cholewinska (Kazia) uit Warschau - Polen
museum 44.

Ik ontmoette Kazia tijdens het Forum " Future
of Remembrance” in Neuengamme.

Kazia's grootouders en hun dochter ( Kazia's
moeder, toen 9 jaar) werden in Warschau door
de Nazi's opgepakt.

Haar moeder, 89jaar , hield in mei 2023 een
toespraak aan het Poolse monument in
Neuengamme.

Uiterst rechts gids Freddy Duerinckx in gezelschap van de
Poolse bezoekers

Kazia stelde op het forum de herinneringscultuur van de deportaties in Polen voor maar was

zeer geinteresseerd aan het verhaal van de razzia's in Meensel-Kiezegem, het museum en
onze manier van herdenken.

Omdat ze enkele weken later haar vriendin en haar man in Leuven zou bezoeken nodigde ik
haar uit Meensel-Kiezegem en het museum te bezoeken, ik zou hun gids zijn.

Het werd een zeer interessant, aangenaam maar vooral emotioneel bezoek.
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In memoriam : Oudste inwoner van Meensel-Kiezegem overleden

Op 20 oktober 2023 overleed eeuweling Georges Devos.
Hij was de echtgenoot van Leona Cauwbergs (oorlogswees
en dochter van Evrard Cauwbergs, die overleed in
Neuengamme); vader van Ludo en grootvader van Tom en
Natalie. Georges werd geboren in Glabbeek op de Rode in
1924, en kwam in Meensel-Kiezegem in het ouderlijk huis
van Leona na hun huwelijk. Georges was in de wijde
omtrek gekend als ‘de vloerder’.

Na zijn pensioen vertoefde hij het liefst van al in zijn piekfijne moestuin. Enkele weken voor
zijn overlijden mocht Georges nog zijn 100e verjaardag vieren, omringd door familie en
vrienden in zijn geliefde tuin. Het was een prachtig samenzijn. Zo was hij een tijd lang de
oudste inwoner van Meensel-Kiezegem. Georges is thuis vredig heengegaan in bijzijn van de
naaste familie.

Vanwege NCPGR Meensel-Kiezegem ’44 wensen wij de familie veel sterkte.

In memoriam: Paula Ickx

Paula werd geboren in Sint Joris Winge op 14 februari 1937
en thuis overleden in Tielt-Winge op 9 februari 2024.

Paula is de echtgenote van bestuurslid René Cauwbergs,
en moeder van Marc Cauwbergs (directeur van Museum44)
en Ingrid Cauwbergs.
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UITNODIGING

Ina Stabergh (Berthy Stas) nodigt u & familie & vrienden van harte uit op
de voorstelling van haar nieuw boek

" In het Oog van de Stilte: een parel’

IN HET OOG in samenwerking met de Openbare Bibliotheek Bekkevoort
VAN DE STILTE: Locatie : Polyvalente Zaal Openbare Bibliotheek
EEN PAREL Eugeen Coolsstraat 17A - 3460 Bekkevoort

op zaterdag 2 maart 2024 - Aanvang 19u30

Programma:
Welkomstwoord: schepen van Cultuur Wouter Lenaerts
Kort vraaggesprek en presentatie: Juliaan Lauwers

a en kleindochter Silke Jonckers brengen enkele fragmenten
uit het boek

Muzikale omlijsting door leden van de Koninklijke Fanfare ‘De Eendracht’
Slotwoord: burgemeester Hans Vandenberg

Receptie en mogelijkheid tot aanschaffen van het boek

Antwoordstrookje:

(graag terugsturen voor 27 februari 2024 naar ina.stabergh@skynet.be of naar mijn
postadres: Berthy Stas - Koningsbos 18 - 3460 Assent-Bekkevoort. Tel: 013-333994 of gsm:
0474-736090)

NBAIM  aeeeeeiereeerereenrreeeessreeesssseeeessssesesssresesssseesssssasesssssessssssesessssssssssssesenns

O zal alleen/met....pers. aanwezig zijn op zaterdag 2 maart 2024 om 19u30 in de
Openbare Bibliotheek - Eugeen Coolsstraat 17A te 3460 Bekkevoort

O tekent in voor......ex. van deze bibliofiele uitgave (416 pag. met harde kaft en leeslint) aan
de voordeelprijs van 30,00 € (vanaf 3 maart 34,95 € ) via overschrijving op het
rekeningnummer BE40 2300 2104 3663 van Berthy Stas (Ina Stabergh).

O haalt de bestelling op bij de boekvoorstelling op zaterdag 2 maart.

O wenst het boek thuis te ontvangen via overschrijving van 34,95 € + 5 € verzendkosten (per
exemplaar) op bovenstaand rekeningnummer.

O Diegenen die na de uiterste intekendatum willen inschrijven krijgen het boek dan nog aan
voordelige prijs. De voorstelling gebeurt immers op hetzelfde moment als de start van de
tentoonstelling in Meensel. Ook zij die niet op de voorstelling aanwezig kunnen zijn, kunnen
het boek kopen aan de prijs van 30 € op voorwaarde dat zij het in het Museum44 komen
afhalen.
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Zilveren Herdenkingsreis van 22 tot 25 augustus 2024

2024 is een speciaal jaar voor Meensel-Kiezegem. Niet alleen herdenken we de razzia’s van
80 jaar geleden,

we organiseren dit jaar ook voor de 25° keer onze Herdenkingsreis naar Noord-Duitsland.
Hieronder kan je het voorlopige programma terugvinden.

Donderdag 22 augustus 2024

o Vertrek zoals elk jaar in Meensel stipt om 6 uur - Welkom met Reisbrochure.
o Porta Westfalica (deze maal iets uitgebreider)

o Station Uelzen ( wie in Maagdenburg mee was in 2022 zal de stijl van Hunderdwasser
herkennen)

e Ludwigslust (het Versailles van Duitsland)

Vrijdag 23 augustus 2024

e Waobbelin (na eerbetoon aan monument in Ludwigslust naar het verschrikkelijke
kamp)

e Verre tocht naar Pelzerhaken aan de Oostzee (Cap Arcona)
e Naar Hamburg via Bullenhuser Damm (waar we Andreas hopen te ontmoeten)

Zaterdag 24 augustus 2024

o Neuengamme: Herdenkingslijsten- Eerbetoon aan “De Wanhoop van Meensel-
Kiezegem-

e Gidsen ter plaatse: museum- SS-garages-Klinkerwerke

e Eerbetoon aan Crematorium

e Avondprogramma: wordt nog bewerkt door Hamburgspecialisten Caroline, Tom en
Oktaaf.

Zondag 25 augustus 2024

e Bremen Farge - Bunker Valentin binnen- en buitengidsing. Herdenking aan Monument
“Vernichtung durch Arbeit”.

e Bremen Blumenthal - Eerbetoon aan de Bahrsplate-Over de Weser terug.

o Aankomst deze maal aan het Kerkhof van Meensel -Museum’44- Slotceremonie

Praktische Details

¢ We reizen met een luxe-autocar van Violettacars uit Tielt-Winge.
Tijdens de reis voorzien we aangepaste films en uitgebreide bibliotheken over WOIlI
en Meensel-Kiezegem

e Tijdens de reis zijn gidsen aanwezig

e We voorzien voor elke dag ontbijt, middag- en avondmaal (enkel de eerste dag dien
je een lunchpakket mee te nemen, de laatste maaltijd in een wegrestaurant tijdens
de terugrit is niet inbegrepen in de prijs)

¢ In de bus worden tegen democratische prijzen drank en knabbeltjes voorzien.

e Toegang tot alle musea is inbegrepen

e Prijzen en inschrijven: zie pagina 12
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Prijzen & Inschrijven voor de 25%*¢ herdenkingsreis

De prijzen voor deze vierdaagse zijn:

e Eénpersoonskamer: € 675 per persoon
e Tweepersoonskamer: € 625 per persoon

Omwille van de vele aanvragen is het enkel mogelijk om in te schrijven op de wachtlijst.
Dit kan bij Viviane Cauwbergs op 0473 32 07 76 of via viviane.cauwbergs@proximus.be.

U bent ingeschreven na het storten van een voorschot van € 250 per persoon op het rekening
KBC - IBAN BE96 7390 1554 9505 - BIC KREDBEBB. Graag met vermelding van voornaam en
achternaam van elke medereiziger. De eindbetaling dient te worden voldaan ten laatste 1
juni 2024. Inschrijven kan tot en met 1 mei 2024. Inschrijven is onder voorbehoud, de reis
kan enkel doorgaan indien we minstens 35 medereizigers hebben. Het voorschot is bindend
en kan enkel terug worden gestort indien de reis niet doorgaat omwille van minder dan 35
medereizigers. Er is geen annulatieverzekering inbegrepen, deze dien je zelf af te sluiten
indien gewenst.

Enkele deelnemers aan de herdenkingsreis van 2022 aan de luxeautocar van Violettacars
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