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Verantwoordelijke uitgever : Vital Craeninckx, Leuvensesteenweg 168  3390  Tielt-Winge 

 

 
      Zondag 14 mei:  eerste museumcafé van dit jaar.                                                                                                                      

Aangezien het ook Moederdag was, werden de moeders extra gevierd. 

                           Door NCPGR en Museum44 werd een bloemstuk neergelegd aan het spandoek van de oorlogsweduwen. 

                                                            De aanwezige oorlogswezen poseerden bij het spandoek.                                                                                   

Rita            Rita Broos droeg het vaandel van de vereniging. 

     V 

    

 

 



 
 
 

 

 

Locatie: Museum44    Binkomstraat 1  3391  Meensel-Kiezegem   

Je kan het museum bezoeken individueel of in groep mits reservatie via +32 16 36 50 55, 

reservaties@museum44.be of online via www.museum44.be. De openingsuren en toegang 

kunnen wijzigen in functie van de Covid-19 maatregelen. Contacteer ons gerust voor meer 

informatie, of kijk op onze website www.museum44.be   

        

Tom Devos  +32 487 73 70 02                          Marc Cauwbergs  +32 478 92 70 26 

Katrin Duerinckx    +32 485 55 97 57     Ronny Olemans    +32 473 35 03 65       

                                        

 website: www.museum44.be 
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Voorwoord 
 

                   

 

                                  

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museum 44 deed mee aan de Erfgoeddag met als thema “Beestig”. 

Op 9 mei werd “de Canon van Vlaanderen” aan het grote publiek 

voorgesteld. Deze Canon behelst zestig Vlaamse ankerpunten (vensters) die 

het hedendaagse Vlaanderen vormgeven. Vensters die aandacht hebben 

voor politiek, cultuur, archeologie, economie, wetenschap, ecologie of 

sport. Deze canon is een project waarbij de Vlaamse overheid een overzicht 

van gebeurtenissen, data, personen, tradities, boeken, voorwerpen en 

kunstwerken chronologisch liet bundelen om de geschiedenis van 

Vlaanderen sterker in de te verf zetten.                                                                                                                 

Persoonlijk had ik graag een “Belgische Canon” gezien, tja ...  

“Het drama van Meensel-Kiezegem”  behoort tot de zestig onderwerpen van de veelbesproken 

Vlaamse canon. (venster 46). Toch wel een kroon op het jarenlange werk van onze vereniging om de 

slachtoffers van de razzia’s te blijven herinneren, eren en herdenken.  

Uit het tijdschrift KNACK van 24 mei citeer ik journalist Walter Pauli, die een correct beeld geeft 

van de balans van de 2 razzia’s in Meensel-Kiezegem.  Met aantallen wordt immers vaak gegoocheld. 

“ De opstellers van de Canon van Vlaanderen hebben een aantal slachtoffers over het hoofd gezien 

van de naziwraakactie in Meensel-Kiezegem in 1944. Daarbij stierven geen 63 maar 67 dorpelingen”. 

In totaal werden tijdens de beide razzia’s  91 inwoners gevangen genomen. (15 mensen op 1 augustus 

en 76 op 11 augustus).    Op 1 augustus werden 3 burgers ter plaatse doodgeschoten: de landbouwers 

August Craeninckx en Petrus Vandermeeren. Daarbij ook stationschef Oscar Beddegenoots. Op zoek 

naar de verborgen Canadese piloot Edward (Teddy) Blenkinsop, richtten tijdens de tweede razzia 

op 11 augustus  Duitsers en collaborateurs zich op de hoeve van Jules Schotsmans. Deze weigerde 

naar buiten te komen en het gebouw werd dan maar in brand gestoken. Jules kwam om in de 

vlammen.    Van de 91 gevangen inwoners werden er 84 op de trein gezet richting Neuengamme.  

Van die 84 hadden 13 het ‘’geluk’’ dat ze belandden op de zogenaamde spooktrein. Die vertrok op 

2 september 1944 richting Duitsland, daags voor de bevrijding van Brussel. Door 

vertragingsmanoeuvers van machinist Louis Verheggen en stoker Pochet kwam deze trein niet verder 

dan Muizen bij Mechelen. De trein keerde op 3 september terug naar Brussel en zo werden de 

inzittenden op de valreep bevrijd. 71 inwoners belandden wel degelijk in Neuengamme of in één 

van de tientallen bijkampen. Slechts 8 keerden levend terug uit de kampen. Dat maakt dat er 63 

gedeporteerden overleden zijn in Duitsland.”     Einde citaat.   

 Op 6 juni 2023 werd traditiegetrouw met de herdenking van D-Day de invasie op de stranden van 

Normandië herdacht. D-Day is de naam van de eerste dag van 'Operation Overlord',  

Het plan van Amerikanen, Britten en Canadezen om na de landing op de Normandische stranden op 

6 juni 1944 zo spoedig mogelijk en uiterlijk  tegen kerstmis,  een einde te maken aan de oorlog 

mislukte door tactische vergissingen, uiteenlopende strategische ideeën en meningsverschillen  

tussen de Amerikaan Eisenhower en de Brit Montgomery. Daarbij  het afwijzen van een algemene 

capitulatie (zowel in het Oosten als het Westen)  door de Duitse Führer zorgden ervoor dat de oorlog 

tot het bittere eind zou worden uitgevochten. 

 Ik stel me  de vraag “wat als” de aanslag door von Stauffenberg op Hitler (20 juli 1944) was gelukt. 

Zou dit hebben bijgedragen tot een vroegtijdige overgave? Er zouden  in dat geval  vele mensenlevens 

gespaard zijn gebleven. De feiten zijn  wat ze zijn en met “wat als” wordt geen geschiedenis 

geschreven. Doch Hitlers charismatische aantrekkingskracht was in die laatste oorlogsjaren tanende 

en op het einde al lang verdwenen maar zijn mentaliteit en bewind bleven tot aan zijn dood in de 

Berlijnse bunker op 30 april 1945  bestaan. De elite, zijn naaste omgeving zoals daar waren Himmler, 

Göring, Goebbels e.a. in al hun onderlinge verdeeldheid, bezaten niet de collectieve wil of moed 

om te voorkomen dat Hitler Duitsland en daarbij duizenden concentratiekampgevangenen, gewone 

burgers en militairen naar de totale vernietiging voerde. 

    Mag ik u allen hierbij nog een mooie zomer toewensen, zoals die zich destijds ook te Meensel-

Kiezegem in 1944 na de landing in Normandië aankondigde     

                                                                                                               Vital Craeninckx, voorzitter 

 

                                                                 Vital Craeninckx, voorzitter 

          

https://nl.wikipedia.org/wiki/Canon_(cultuur)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaamse_overheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Vlaanderen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Vlaanderen
https://www.canonvanvlaanderen.be/events/het-drama-van-meensel-kiezegem/
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Erfgoeddag – Beestig:  De duif tijdens Wereldoorlog II  
                  Katrin Duerinckx  

Een Erfgoeddag met als thema “Beestig”? 

Is dat wel iets voor een museum als Museum 44?  

En wat heeft het ene dan wel te maken met het andere?  

Dat alles kon men ontdekken tijdens de afgelopen Erfgoeddag in onze pop-up 

tentoonstelling. 

Bij het nadenken over de bovenstaande vragen kwamen we al  snel op het dier “de duif” en 

zo op het idee om deel te nemen met een pop-up tentoonstelling “De duif tijdens WO II”. 

De drijvende kracht achter deze tentoonstelling was Ronny. Hij bracht alle info, teksten, 

voorwerpen en interessante verhalen aan waarmee we dan een volledige pop-up 

tentoonstelling konden opzetten. Samen met Marc toverde hij de vergaderzaaltjes van het 

museum om tot een volwaardige tentoonstelling. 

Zondag 23 april 2023, Erfgoeddag, bezochten een 100-tal bezoekers “De duif tijdens WO II”. 

De tentoonstelling liet zien dat duiven in tijden van conflict, door de eeuwen heen, werden 

ingezet als boodschapper. Niet alleen in het Oude Egypte, in de Middeleeuwen en ten tijde 

van Napoleon speelden duiven een belangrijke rol als boodschapper. Ook de geallieerden en 

de Duitse bezetter maakten gebruik van gespecialiseerde soldaten ‘pigeoneers’ en hun 

bijzonder getalenteerde postduiven. We spreken hier van meer dan 100.000 postduiven die 

tijdens de twee wereldoorlogen door beide kampen werden ingezet. De ‘pigeoneers’ 

vervoerden hun postduiven in specifiek daartoe ontworpen korven en mobiele duivenhokken. 

Zo heeft ook elke wereldoorlog zijn duif met een ereteken. De duif GI Joe redde in 1943 het 

leven van 1.000 mensen door info door te geven waardoor een bombardement kon voorkomen 

worden. De duif Cher Ami kon in 1918 het leven van vele soldaten redden door in een laatste 

poging noodzakelijke info over te brengen over de vijandelijk linies heen. 

In Brussel (WO I) en Charleroi (WO II) staat er zelfs een monument ter ere van de 

duivenliefhebbers en de postduiven gesneuveld tijdens de wereldoorlogen. 

Gezien de toch wel grote interesse en appreciatie voor het verhaal, dat met deze kleine 

tentoonstelling verteld werd, willen we dit de volgende Erfgoeddag nog wel eens overdoen. 

Die zal doorgaan op zondag 21 april 2024 met als thema “Thuis”. We beginnen alvast na te 

denken over hoe we dit thema gaan kunnen rijmen met Museum 44.  
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De duif tijdens Wereldoorlog II : vervolg 
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NSB Boutersem bezoekt Museum 44.                                   Katrin Duerinckx 

Op 1 juni 2023 kreeg het museum bezoek van de NSB Boutersem. 

Eén van de doelstellingen van deze vereniging is om, los van alle politieke, taal- en 

godsdienstige strekkingen, de nagedachtenis van oorlogsslachtoffers in ere te houden. 

Zij kwamen met een delegatie van 15 personen een ganse namiddag naar Meensel. Eerst 

werden ze in het museum rondgeleid door onze gids Freddy Duerinckx. Nadien werd er in het 

zaaltje naar de film van Meensel-Kiezegem‘44 gekeken.  

Tot slot hielden ze ook een eerbetoon aan de kapel. Met deze korte bloemenhulde werd de 

nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers mooi in ere gehouden. 

 

 

 

 

 

 

                                             

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

  

 

Foto links:  voorzitter 

NCPGR Vital Craeninckx en 

directeur van Museum44 

Marc Cauwbergs  

 

 

Foto rechts: Ronny 

Olemans drijvende kracht 

achter de tentoonstelling 

 
 

De talrijke groep van NSB – Boutersem aan de kapel voor 

het erekerkhof van Meensel 

De bezoekers legden bloemen in naam van   

NSB-Boutersem 
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Eerste museumcafé van het jaar op Moederdag 
 

Op zondag 14 mei ging het eerste museumcafé van dit jaar door. Aangezien het ook Moederdag 

was, werden de moeders extra gevierd. 

Een museumcafé betekent vooral elkaar weerzien, gezellig samenzijn, een pintje drinken en 

ook het museum bezoeken. 

De moeders werden verwend met een stukje taart, de geïnteresseerden konden onder leiding 

van Oktaaf het museum bezoeken. Iedereen was blij om vrienden, familie en sympathisanten 

weer te zien. 

Deze speciale dag was ideaal om alle moeders te eren en samen met NCPGR werd er een hulde 

gebracht aan het spandoek van “de weduwen”.  Het gedicht “Ongeschreide tranen” van 

Oktaaf Duerinckx werd door hemzelf voorgelezen. Vital Craeninckx, voorzitter van de NCPGR, 

en Marc Cauwbergs, voorzitter van Museum 44, legden samen bloemen neer bij het spandoek 

van de weduwen. Nadien brachten de aanwezige oorlogswezen hulde aan hun moeders. Zo 

kende deze Moederdag ook zijn ontroerende momenten. 

Onder een stralend lentezonnetje en in het gezelschap van zoveel vrienden en familie is dit 

gezellig samenzijn de start van ons zomerprogramma. Op 11 juni is al een volgend 

museumcafé, waar we dan de vaders kunnen vieren! 

                                                                                                                    Katrin Duerinckx 

 

 

 

 

 

 

                     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

Ter gelegenheid van moederdag legden Vital 

Craeninckx en Marc Cauwbergs namens 

NCPGR en Museum44 bloemen neer aan het 

spandoek van de weduwen. 

Oktaaf Duerinckx las zijn gedicht   

“ongeschreide tranen” voor 
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               Nog enkele sfeerbeelden van het eerste museumcafé                                                        
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Herdenkingsreis: LIBERATION GARDEN & AIRBORNE AT THE BRIDGE  
     (24 – 27 augustus)              Oktaaf Duerinckx 

Daar we op de eerste reisdag (24 augustus) de klemtoon leggen op de operatie Market Garden 

en de Emslandkampen (Vooral Esterwegen)- rijden we  langs Leopoldsburg en maken vluchtig 

kennis met het nieuwe belevingsmuseum “ Liberation Garden”. Bedoeling is om er later (al 

dan niet in groep ) een uitgebreider bezoek aan te brengen. Het is het prototype van een 

modern en duidelijk oorlogsmuseum. De laatste technische snufjes worden er gebruikt om de 

situaties over te brengen. Het is merkwaardig dat men, zelfs na een fake-spitfire-vlucht niet 

de indruk krijgt van een gewild Disneyland-effect. Het is alleen uit het technologisch 

standpunt zo aangewend dat men chronologisch een beeld van de situaties ter plaatse krijgt 

(o.a. de Slag van Hechtel) en de start van het Brits-Ierse luik van Market Garden. Door het 

vroege vertrekuur rijden we door om de voorgenomen route van het 30ste Britse korps van 

kolonel Horrocks te volgen. (dit korps met de Belgische brigade Piron bevrijdde eerder al 

o.a.  Tienen en Hoegaarden).  Op de weg naar Nijmegen en Arnhem waren ook de para’s 

geland van de 101ste en 82ste luchtlandingsdivisie.  Tussenstop houden we in Grave aan de John 

S.Thompsonbrug over de Maas. Over die kleurrijke brug belanden we dan van de provincie 

Noord-Brabant in de provincie Gelderland. De brug te ver in Arnhem is de volgende halte. 

Het nieuwe infocentrum “Airborne at the Bridge” is een bezoek overwaard en hier kunnen we 

even uitblazen langs de Rijnkade. 

We gaan de eerste dag niet overbelasten en verdiepen ons in de geschiedenis van de 

Moorsoldaten om deze maal een diepgaander bezoek te brengen aan Esterwegen. Tijdens  zijn 

gevangenschap in het concentratiekamp Esterwegen schreef Nobelprijswinnaar voor de Vrede 

(1935) Carl von Ossietzky* : "Of we het overleven is niet zeker en ook niet het belangrijkste. 

Maar hoe mensen later over ons zullen denken, is net zo belangrijk als dat ze aan ons zullen 

denken." 

Dit zijn enkele aanpassingen aan onze reis in augustus. De reizigers ontvangen dan ook bij ’t 

vertrek een uitgebreid programma. 

Deze 24 ste  reis van onze vereniging is ontstaan  in 1998 toen we het beeld van May Claerhout 

“De wanhoop van Meensel-Kiezegem” in het KZ Neuengamme gingen plaatsen. Dit was sinds 

lang de eerste georganiseerde reis naar Duitsland.  Met uitzondering van de Covid-

onderbreking bezochten we elk jaar met een gevulde autocar de lugubere plaatsen van WOII. 

In mei 1949 was er echter ook al een reis per autobus naar Neuengamme. (zie foto op volgende 

pagina voor het station van Hamburg met o.a. enkele weduwen: Duerinckx; Van 

Goidsenhoven, Hendrickx, Boesmans, Pasteyns e.a;  ook Raymond Vos (met bril) uit Zoutleeuw 

die het kamp overleefde en de laatste uren van vele dorpsgenoten meemaakte.) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*In 1935 kreeg Von Ossietzky de Nobelprijs voor de Vrede.                                                                         

Die toekenning was een impuls voor de internationale campagne 

om hem vrij te krijgen.                                                             

Hij kreeg geen toestemming om zijn prijs in Zweden op te halen 

waardoor deze niet kon worden uitgereikt.                             

Het reglement bepaalt dat de laureaat of zijn familie de prijs 

in Stockholm in ontvangst moet nemen.                                

Vanaf die tijd verboden de nazi's elke Duitser het ophalen en 

daarmee erkennen van de Nobelprijs.  

Na lang touwtrekken werd in 1992 

de universiteit in Oldenburg naar Carl von Ossietzky genoemd.  

De universiteit koos deze verzetsstrijder onder meer wegens 

zijn internering in het nabijgelegen kamp Esterwegen. (+1938) 
 

       Carl Von Ossietzky 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1935
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nobelprijs_voor_de_Vrede
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zweden
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Laureaat&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stockholm
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nazi
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nobelprijs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Universiteit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oldenburg_(Nedersaksen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Ossietzky_Universiteit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Internering_(algemeen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kamp_Esterwegen
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                                                    De groep voor het station van Hamburg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Foto aan de autocar.  Achterste rij staande vlnr : Achilles Devroey, Armand Craeninckx, Eveline 
Vangoidsenhoven-Willems, Marie-Joseé De Coster weduwe van Urbain Van den Driessche. 
, Maria Van Wanghe- Boesmans, Martha Hendrickx- Francen , Jef Laevers ( Wersbeek)                                                                                                                                

Zittend vlnr: Victorine Pasteyns-Vanhellemont , Raymond Vos (Zoutleeuw), en Maria Duerinckx-

Janssens 

 

  
Aan het beeld “de gevallen gevangene” in Gedenkstätte 

Neuengamme 

           Reis naar Neuengamme in mei 1949 
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Robert Verbelen, het brein achter de razzia’s in Meensel-Kiezegem 

op 1 en 11 augustus 1944 
Bron: “Leven in twee werelden” - Frank Seberechts en Frans-Jos Verdoodt  -  Davidsfonds / Leuven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de oorlog is Verbelen actief in de “Algemeene SS-Vlaanderen” en als stafleider van de 

DeVlag ( Deutsch-Vlämische Arbeitsgemeinschaft ). Na de moord door het verzet op zijn vriend en 

SS-wapenbroeder August Schollen, besluit hij de tegenstanders van de collaboratie met de 

wapens te bestrijden.   Als leider van een “stoottroep” en daarna van het Veiligheidskorps 

van de DeVlag is hij verantwoordelijk voor een reeks terreurdaden en razzia’s (waaronder de 

2 razzia’s in Meensel-Kiezegem op 1 en 11 augustus 1944).      

In september 1944 wijkt hij uit naar Duitsland, waar hij in de Vlaamsche Landsleiding de 

bevoegdheid krijgt voor de politie.  Wanneer het Derde Rijk ten onder gaat, zorgt Verbelen 

voor valse identiteitspapieren op naam van de Sudetenduitser Peter Mayer. Daarmee meldt 

hij zich bij de Amerikaanse troepen in het Oostenrijkse Zell-am-See. Hij wordt er ondervraagd 

maar ondervindt er verder geen last. Hij treedt zelfs in dienst van het Amerikaanse leger, als 

barman. In 1946 wordt hij gerekruteerd door een voormalige Oostenrijkse SS’er die als spion 

en informant werkt in dienst van het Counter Intelligence Corps ( CIC), de Amerikaanse 

militaire contraspionagedienst. Die organisatie laat na het verleden van Verbelen grondig uit 

te spitten en werft hem aan. De dienst is overigens niet echt afkerig van samenwerking met 

voormalige nazi’s.  Vanaf 1951 noemt hij zich Alfred Schwab. Voorts zou hij beschikken over 

papieren op naam van Isaäc Meisels, een Joods diamanthandelaar uit Wenen die op de vlucht 

voor de nazi’s via Nederland en België in Frankrijk belandt. Daar wordt de diamantair 

opgepakt, naar het kamp van Drancy overgebracht en ten slotte naar Auschwitz 

getransporteerd, waar hij omkomt. 

Dat vluchtende nazi’s gebruik maken van documenten van personen die in naam van hun 

ideologie vermoord zijn, gebeurt wel meer en het hoeft dan ook niet te verbazen dat  

uitgerekend Verbelen meespeelt in dergelijke cynische spelletjes.  In elk geval slaagt de 

voormalige Vlaamse SS’er erin tot in 1956 zijn ware identiteit verborgen te houden. Hij wordt 

dan ontslagen uit het CIC, maar kan met zijn jarenlange ervaring zonder problemen in dienst 

treden bij de Oostenrijkse politie.  In juni 1959 krijgt hij als dank voor zijn inzet de 

Oostenrijkse nationaliteit.   

In 1947 werd Verbelen door het Belgische gerecht bij verstek ter dood veroordeeld. In de 

volgende jaren blijft hij evenwel buiten schot, onder meer omdat de Belgische overheid 

verzuimt hem te registreren als gezocht oorlogsmisdadiger. 

 

 

 

 

Het einde van de Tweede Wereldoorlog was meteen het begin 

van een jarenlange jacht op, en wilde vervolgingspolitiek van 

collaborateurs. Leidende figuren uit de collaboratie als Léon 

Degrelle en Jef Van de Wiele, meelopers, intellectuele 

collaborateurs, oorlogsmisdadigers en oorlogsburgemeesters 

wilden hun straf ontlopen door te vluchten of onder te duiken. 

Sommige collaborateurs probeerden onderdak te vinden in eigen 

land, anderen kozen noodgedwongen voor een verblijf in het 

buitenland.   Onder hen een belangrijke figuur uit de Vlaamse 

collaboratie die Oostenrijk als toevluchtsoord verkiest:     Robert 

(Peter Jan) Verbelen.  
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In 1962 wordt Verbelen dan toch gearresteerd, na een klacht van de ‘Internationale Unie van 

het Verzet’. Een uitlevering aan België komt er niet: Oostenrijk levert geen personen uit die 

een hogere straf riskeren dan zij in Oostenrijk zelf kunnen krijgen. Immers is Verbelen tot de 

doodstraf veroordeeld.  Eind 1965 verschijnt hij in Wenen voor het assisenhof. Daar wordt hij 

door onder meer de radicale Vlaams-Nationalistische ex-jezuïet Marcel Brauns à décharge 

verdedigd. Die ziet Verbelen in de eerste plaats als een vrijheidsstrijder voor Vlaanderen, die 

zijn volk verdedigt tegen de terreur van communisten en partizanen.  Voor hem staat de 

onschuld van de voormalige SS’er vast.  Het Oostenrijks gerecht aanvaardt Brauns’ verdediging 

en spreekt Verbelen vrij.  Een proces in beroep komt er niet meer.  Intussen blijkt dat 

Verbelen intensieve contacten onderhoudt met de uiterste rechterzijde en harde 

nationalisten in en buiten Europa. Hij wordt in de periode van zijn proces gesteund door 

verenigingen van Vlaamse oud-collaborateurs, door de VMO en door VU-politici als 

vertegenwoordiger Hector Goemans, provincieraadslid Oswald Van Ooteghem en 

partijraadslid Karel Dillen.  Ook bij Duitse en Oostenrijkse nationaalsocialisten en neonazi’s 

krijgt hij bijval. Zelf schrijft hij onder meer in het weekblad Reichsruf-Wochenzeitung für das 

nationale Deutschland, onder de schuilnaam Jean Marais.  Bovendien is hij oprichter van het 

nieuwsagentschap Neue Internationale Reportagen ( NIR), dat in verbinding staat met uiterst 

rechtse verenigingen en personen in de hele wereld.  Hij wordt zelfs in verband gebracht met 

pogingen om de Duitse oorlogsmisdadiger Adolf Eichmann uit de klauwen van het Israëlische 

gerecht te krijgen of om vergeldingsacties wegens diens arrestatie te ondernemen.  

In 1988 stelt het Office of Special Investigations (OSI) van het Amerikaanse ministerie van 

justitie een onderzoek in naar de betrokkenheid van de Amerikaanse overheid  bij de 

ontsnapping van oorlogsmisdadiger Klaus Barbie uit het bezette Duitsland. In de nasleep 

hiervan wordt door het OSI ook het geval Verbelen uitgespit. Uit het rapport dat hierover 

wordt gepubliceerd, blijkt dat het CIC onzorgvuldig gehandeld heeft bij het rekruteren van 

zijn agenten. In Oostenrijk alleen al neemt het CIC minstens veertien van oorlogsmisdaden 

verdachte nazi’s in dienst, van wie een aantal meegewerkt heeft aan de Jodenvervolging in 

bezet Europa.                             

Verbelen was met een Oostenrijkse getrouwd en ze hadden een zoon en een dochter. Het hele 

gezin bleef het extreemrechtse en nazistische gedachtegoed aankleven.  Op 28 augustus 1990 

overleed Verbelen op 79-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hersenberoerte. Zijn 

begrafenis op 3 september 1990 in Klosterneuburg, een dorp ten noorden van Wenen dicht bij 

de rivier de Donau, werd bijgewoond door 100 voormalige SS’ers en neonazi’s.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verbelen 

            Het veiligheidskorps met Verbelen op kop 
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Uitnodiging Jaarlijkse Herdenkingsplechtigheid 

De Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden van Meensel-

Kiezegem en de gemeente Tielt-Winge nodigen U uit op de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid 

van de oorlogsslachtoffers. 

Deze gaat door op zondag 06 augustus 2023  ter gelegenheid van de 79ste verjaring van de 

vergeldingsacties, uitgevoerd door de bezetter op 1 en 11 augustus 1944 waarbij vier 

medeburgers ter plaatse werden vermoord en 63 van de 91 gijzelaars omkwamen in het 

concentratiekamp van Neuengamme en bijkampen. 

Deze plechtigheid verloopt als volgt : 

-   9.10 uur:  kort eerbetoon met bloemenhulde aan het erekerkhof in Meensel  
 

- 10.00 uur: herdenkingsviering in de kerk Sint- Pieter van Kiezegem, voorgegaan door  
 Diaken Luc Claeys, spelen van de Brabançonne.   Locatie: Kerkstraat 1 

Toespraken door burgemeester Rudi Beeken, Mevrouw Ellen De Soete 

(reeks kinderen van het verzet en initiatiefneemster 8-mei coalitie) en 

dodenappel 

      -    11.15 uur:  burgerlijke plechtigheid aan het monument in Kiezegem:        

 met bloemenhulde en muzikaal opgeluisterd door de harmonie 

 “Weergalm der  Winghe” o.l.v. Piet Celis 

Daarna wordt een receptie aangeboden door de gemeente Tielt-Winge in het   

ontmoetingscentrum van Meensel-Kiezegem 

                                                                                                    

                               

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Met de wens U te mogen verwelkomen danken wij U bij voorbaat voor uw aanwezigheid 

waardoor U sympathie en erkentelijkheid betuigt voor hen die zich opofferden voor onze 

vrijheid.  

Het Museum44 in Meensel zal in de namiddag geopend zijn. Er is een gids aanwezig.    

          Het bestuur van N.C.P.G.R. Meensel-Kiezegem’44  

 


