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Foto: Vergezicht van de kerk van Meensel vanop de jachttoren in de Heibosstraat.                 

In de uitsnijding: het orgel in de St.Mattheuskerk en het erekerkhof vredig onder een 

sneeuwlaag 

     Langs deze weg willen wij u danken voor uw blijvende steun aan de vereniging in 2023.          

Tevens hopen wij u talrijk te mogen verwelkomen op onze activiteiten. 

 

 

 

          

Foto: Chris Goethuys 

 

Het orgel in de kerk van Meensel 

 



 
 
 

 

 

Locatie: Museum44    Binkomstraat 1  3391  Meensel-Kiezegem   

Je kan het museum bezoeken individueel of in groep mits reservatie via +32 16 36 50 55, 

reservaties@museum44.be of online via www.museum44.be. De openingsuren en toegang 

kunnen wijzigen in functie van de Covid-19 maatregelen. Contacteer ons gerust voor meer 

informatie, of kijk op onze website www.museum44.be   

        

Tom Devos  +32 487 73 70 02                         Marc Cauwbergs  +32 478 92 70 26 

Katrin Duerinckx    +32 485 55 97 57     Ronny Olemans    +32 473 35 03 65       

                                        

 website: www.museum44.be 
  

BESTUUR vzw N.C.P.G.R Meensel-Kiezegem’44 
 

VITAL CRAENINCKX         FREDDY DUERINCKX 

Voorzitter          Ondervoorzitter 

+32 16 63 46 23         +32 16 62 12 38 

+32 496 50 46 77         +32 479 69 97 88 

VIVIANE CAUWBERGS         JOS LEMMENS 

Secretaris          Penningmeester 

+32 16 53 41 88         +32 16 63 36 11 

+32 473 32 07 76         +32 477 45 67 36 

WERKGROEPEN 
HERDENKINGSCOMITE         HERDENKINGSREIZEN 

Coördinator Vital Craeninckx        Coördinator Oktaaf Duerinckx 

MUSEUM & TENTOONSTELLINGEN       REDACTIE 

Coördinator Marc Cauwbergs        Vital Craeninckx, Oktaaf Duerinckx & Tom Devos 

BESTUURSLEDEN 
Rita BROOS, René CAUWBERGS, Stefan CAUWBERGS, Caroline COLEBUNDERS, Katrin DUERINCKX,    

Guido HENDRICKX (ere-voorzitter), Tom LEMMENS,  Ronny OLEMANS,  Rudi PEETERS,  Marcel REYNDERS, 

Melanie SCHOUTERS,  Evrard VAN GOIDSENHOVEN, Yvonne VANGILBERGEN & Fernand VANSEVENANT 

REKENINGNUMMERS 
Algemeen, Lidgelden & Donaties – KBC – IBAN BE84 7340 3632 1859 – BIC KREDBEBB 

Herdenkingsreizen: KBC – IBAN BE96 7390 1554 9505  - BIC KREDBEBB 

Website:  https://www.meensel-kiezegem44.be/ 

 

2 –  Meensel-Kiezegem ’44 vzw   

mailto:reservaties@museum44.be
http://www.museum44.be/
http://www.museum44.be/
http://www.museum44.be/


Meensel-Kiezegem ’44 vzw - 3 

Voorwoord 
 

                   

 

                                  

 

De lente is de periode om, ook voor onze vereniging, opnieuw te beginnen en plannen te maken 

voor een nieuw werkjaar. Een nieuw voorjaar dat zijn rechten herneemt, was ook een periode 

in 1945 die voor de nabestaanden van slachtoffers van oorlog en vervolging doordrongen werd 

van de dood van hun geliefden. Het levensverhaal van ieder van hen laat zien hoe vanaf die 

vroege morgen in mei 1940 een zee van geweld in korte tijd door machtsvertoon, door 

geraffineerde propaganda en een lugubere rassenwaan de wereld kon overspoelen, inbrak in 

hun levens en dikwijls al hun verwachtingen voor de toekomst vernietigde.  Ook na 8 decennia 

voelen velen nog dagelijks het gat dat toen in hun leven geslagen werd. Overlevenden van 

nazikampen worstelden nog lang met de jaren van onrecht en vernedering die ze maar niet 

kwijt raakten.  De gebeurtenissen tussen mei 1940 en mei 1945 lijken voor wie het hebben 

meegemaakt nog altijd dichtbij.  De oudsten onder ons zien de beelden nog voor zich, weten 

nog precies wat zich in hun stad of dorp, hun straat heeft afgespeeld… Ze vertelden en vertellen 

er hun kinderen en kleinkinderen over alsof het gisteren is gebeurd: onderdrukking, verzet en 

bevrijding, een verhaal dat nog altijd niet is uitverteld en ons steeds opnieuw verbijsterd doet 

zijn over wat er in die jaren is gebeurd en gebeuren kon.   Een oud verhaal misschien voor wie 

daarna geboren werd of nu jong is en vrij door de wereld loopt. “ Wat hebben wij “, hoor ik 

vaak zeggen, “nog te maken met die oorlog van onze voorouders, een mensenleven lang geleden 

al, met hun herinneringen en hun doden?”  “Verwoeste steden zijn al lang weer opgebouwd” 

zullen ze zeggen, “ nieuwe bruggen overspannen de rivieren en wie weet nog wat honger is ? 

En die bezetters voor wie jullie zo bang waren zijn al lang dood of stokoude mannen.”  

                                                                                                            

De doden die wij jaarlijks herdenken kenden het antwoord op die vraag en voor wie wil luisteren 

is hun stem nog altijd hoorbaar. Zij zagen een agressor die niet alleen mensenlevens, steden 

en dorpen verwoestte, maar die hen ook zijn ideologie, zijn manier van denken wilde 

opdringen: het recht van de sterkste, het valse geloof tot een superieur ras te behoren, 

vervolging en uitroeiing van alles en iedereen,  die anders dacht of in hun ogen anders was.  

Fascisme. Een dodelijke ziekte !            

Mannen en vrouwen, jonge en oude, hebben die ziekte herkend, velen al bij de eerste 

symptomen.  Zij leerden al snel dat waakzaamheid en verzet, opkomen voor de rechten die 

ieder mens heeft en die voor iedereen gelijk zijn, in deze wereld dikwijls de enige manier is 

om zelf als mens te overleven, ook al moet daarvoor met de hoogste prijs betaald worden.   Het 

is de opdracht die de slachtoffers, gevallen voor de idee van gerechtigheid, ons hebben 

meegegeven: overleven als mens,  leven dat voortkomt uit hun dood.                 

Wie die opdracht negeert, ontneemt de zin van het herdenken van gevallen burgers, 

omgekomen bij oorlogsgeweld op zee en op het land, neergeknald op een executieplaats, 

vermoord in concentratiekampen en gaskamers.          

Willen wij als mens overleven en niet als robots in een steeds harder wordende wereld die 

passief toekijkt bij wat daarin gaande is en stukken van het verleden tracht weg te moffelen 

en zodoende nieuwe voeding geeft aan ongelijkheid, discriminatie en racisme, dan is het nodig 

dat het verhaal uit de jaren 1940-1945 gehoord blijft worden.                         

 

 

 

        De winter, in de letterlijke betekenis van het woord, is op het 

eerste gezicht zonder veel problemen, schoorvoetend en in stilte 

voorbijgegleden. Twee keer een laagje sneeuw, zeldzame en milde 

vriestemperaturen en een nieuwe lente die zich manifesteert. 

        

 

 

 

Zeker ook vandaag ! Meer dan ooit. Vital Craeninckx, voorzitter 
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In Memoriam 

Stille Kracht “Romaine Janssens” laat leegte na. 

Romaine, echtgenote van ere-voorzitter Guy Hendrickx,                                                  

werd geboren in Meensel-Kiezegem op 14 december 1937                                                  

en overleed in Meensel op 14 januari 2023. 

                    Als je van iemand houdt 

                   En je bent van haar gescheiden 

                          Kan niets de leegte 

                   Van haar afwezigheid vullen…. 

                   Maar dankbaarheid verandert 

                        De pijn der herinnering 

                            In stille vreugde.      Dietrich Bonhoeffer* 

     

    Als er iemand zonder nadruk een stempel drukte op zijn naasten was het wel Romaine. Zij 

was niet zomaar een achtergrondfiguur, maar door haar minzame houding dwong zij respect 

af bij vrienden en familie.  De koptekst van Dietrich Bonhoeffer* geven wij vooral mee als 

troost voor onze ere-voorzitter en medestichter Guy Hendrickx. 

De innemende bescheidenheid wist iedereen die haar kende te waarderen. Toch kenden we 

haar terzelfdertijd als een doorzetter die vooral door haar doen en laten overtuigde. 

Duidelijk lag het in haar genen: Vader Prosper (die Breendonk overleefde) was de respectabele 

werker die na de oorlog de charismatische burgemeester van Meensel-Kiezegem werd en 

moeder Maria Lambrechts, die net geen 100 jaar werd, was haar hele leven de 

verpersoonlijking van de dienstvaardigheid. 

De karaktertrekken van Romaine waren duidelijk een spiegelbeeld van haar ouders. 

Om haar  blijvend te herinneren konden we niet beter doen dan fragmenten  overnemen uit 

de elegie die haar moedige dochter Hilde in de Sint-Pieterskerk van Kiezegem uitsprak: 

….Uw ouderlijke bezieling en bezorgdheid is als een geest die al dwalend het huis probeert 

te vullen. Alle goede herinneringen overmeesteren ons, met gedachten die ons toelaten onze 

jeugd diep in ons geheugen te krassen… …..Koken kon je als de besten….. Was je niet in de 

keuken, dan vonden we je elders in huis aan het wrijven; alles moest er kraaknet bijliggen. 

Vooral op vrijdag kreeg het huis een grondige poetsbeurt, ramen incluis. Ook de duivenkoten 

liet je niet wachten op een opknapbeurt…. 

….Iedereen was welkom bij ons ma en iedereen voelde zich direct thuis na haar hartelijk 

welkom… Dan werd er gezapig gepraat en gediscussieerd over het duivenweer en de 

mogelijkheid om vroege prijzen te kunnen klokken. Hoewel je aan deze discussies actief 

deelnam op jouw geheel eigenste manier, soms luisterend en discreet, wist jij je mannetje 

te staan in die geheimzinnige duivenwereld. Daarvan getuigt de pronkkast als etalage van de 

vele trofeeën die je tijdens je duivenmelkerscarrière in de wacht sleepte… 

…De kleurschakeringen van blauw en wit op de uitnodigingen die uw pijnlijk afscheid van 

vandaag aankondigen staan symbool voor uw bezorgde uitlatingen voor het weer dat uw 

lievelingen van duiven op hun terugvlucht zouden tegenkomen. Al zeggend : het zal vandaag 

straf weer worden : Wind op kop, mannekens!! , dat gevoel overmeestert ons ook vandaag. 

Wij hebben ook wind op kop nu jij er niet meer bent. Al wat er nog op til staat voor onze 

toekomst, het wordt uitkijken naar een eeuwig wederzien!..... 

 

                Lees verder blz 5 

 



Meensel-Kiezegem ’44 vzw - 5 

           

…Het mooiste van uw echte bescheidenheid was dat we u nooit hebben weten opscheppen 

over uw uitmuntende prestaties in de duivenwereld met bazige en bombastische woorden…... 

Eén van uw geliefkoosde trofeeën mochten we hier vandaag als altaarversiering aanbrengen. 

Het deed ons in de voorbije kerstperiode denken aan de rijzende ster van 

Bethlehem.  Wanneer  ik straks onder een wolkenloos firmament sterren in Gods hemel zal 

zien blinken, ga ik zeker op zoek naar uw blinkend sterretje en zal ik kunnen genieten van 
onvergetelijke herinneringen aan jou. 

 Het gaat u goed, het gaat u beter, het gaat u best! Vaarwel ma! 

             

(*Dietrich Bonhoeffer was een vooraanstaand Duits kerkleider, theoloog, verzetsstrijder tegen het 

nazisme en schrijver van christelijke boeken. Hij werd beschuldigd van samenzwering tegen Hitler (20 

juli 1944) met o.a. Graf Claus von Stauffenberg. Hij werd overgebracht naar de kelder van de 

zwaarbeveiligde gevangenis van de Gestapo en in februari 1945 werd hij in het geheim naar het 

concentratiekamp Buchenwald gevoerd en uiteindelijk in april 1945 naar het concentratiekamp 

Flossenbürg. Op 5 april 1945 beval Adolf Hitler de executie van Dietrich Bonhoeffer. Hij werd 

omgebracht door de SS op 9 april 1945) 

    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

In Memoriam  

Mevr. Rikelynck Jeannine,                                                                      
weduwe van Laurent Van de Beek ( †2006 ) 

Geboren te Lanklaar op 13 februari 1937  
en thuis zachtjes heengegaan te Lanklaar  
op 20 december 2022 
Steunend lid van NCPGR-Meensel-Kiezegem’44 
 

Jeannine werd geboren in 1937 en heeft de oorlog dus in haar prille jeugd meegemaakt.     Ze 

heeft voor het oorlogsgebeuren altijd een sterke interesse gehad, vooral het lot van de joden 

en andere gedeporteerde burgers. Ze had ook een ongelooflijk geheugen waardoor ze ondanks 

haar toen nog jeugdige leeftijd veel wist te vertellen over de oorlog. Zo hebben zij en de 

buren geschuild in het huis dat zij als volwassene altijd bewoond heeft en waar ze ook is 

overleden. Ons ouderlijk huis in Lanklaar.  

Dat huis was gebouwd in 1939 en tijdens de oorlog is op het achterste gedeelte een bom 

gevallen. Het huis heeft een stevige kelder die bestaat uit 3 ruimtes, in iedere ruimte lagen 

gezinnen te schuilen. In de grootste ruimte onder de trap is een "aardappelplank" en daar 

bracht zij met haar moeder, grootouders en zussen van haar grootmoeder de tijd door tijdens 

bombardementen. 

Haar grootvader die is 8 jaar van huis geweest door 2 x 2 jaar legerdienst en 4 jaar WO I, hij 

was een van de strijders van de Slag der zilveren helmen te Halen. 

Haar schoonvader was oud-strijder van WO II en hij zat op die boot met krijgsgevangenen uit 

onze streek, die tot zinken gebracht werd bij Hoek van Holland (hij heeft het overleefd). 

Op een gegeven moment heeft ze een dame ontmoet die in de witte brigade gestreden had 

en die samen met haar zussen gearresteerd was en in verschillende kampen verbleven heeft. 

Toen is ze vrijwilliger geworden bij de plaatselijke vereniging en "droeg de vlag" op 

herdenkingen en bij begrafenissen. Met deze dame (Siske Vrelinckx ? uit Aldeneik bij Maaseik) 

is ze ook de kampen gaan bezoeken. 

        Opgetekend door haar dochters Carla en Myriam Van de Beek 
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In Memoriam 
 

Dhr.Joseph (Jif) Peeters, woonplaats Geetbets,                                               

echtgenoot van mevr. Josefine Vanderseypen,                                                                

geboren in Testelt op 10 oktober 1931                                                                                         

en overleden in Campus Salvator van het                                                                       

Jessa-ziekenhuis te Hasselt op 15 juli 2022. 

Joseph was jarenlang trouw lid van NCPGR 

 

 

Mevr. Mariette Pardon, woonplaats Laar-Landen,                                                    

weduwe van André Loriers, voormalig bestuurslid van NCPGR-Tienen.                                                                                             

Mariette werd geboren in Hoeilaart op 23 januari 1926                                                                                   

en overleed in Velm bij Sint-Truiden op 30 december 2022.                                                  

Mariette was lid van N.S.B.                                                                                                        

en van N.C.P.G.R. Meensel-Kiezegem’44. 

 

*********************************************************************************************** 

Kunnen we nog hoopvol naar de toekomst kijken ?                                                                                                                   

Guy Hendrickx 

           
Midden 2022 werd de NAVO en de Europese Commissie geattendeerd door Oekraïne met de 

boodschap “Vergeet de Krim niet”. 

De onmenselijke en brutale oorlogssituatie aldaar was toen reeds een half jaar in volle 

expansie. 

Het was er ongehoord druk geworden op de Zwarte Zee, vooral in haar ijsvrije havens.                

Als zogezegd preventief manoeuvre had de NAVO tevens legeroefeningen beraamd en in 

planning gebracht. Vele landen van de NAVO-organisatie aanvaardden nog altijd niet de 

vrijpostige oorlogszuchtige Russische houding waarbij Moskou zich meester had gemaakt sinds 

2014. Nog altijd een onbeschreven bladzijde over de Krim.  Dus zomer 2022 was het NAVO-

moment om zowat 30 legers samen te trommelen.  Jawel provocerend uitpakken met een 

verrassende operatie met intens coördinerende legeroefeningen op zee : 32 van de meest 

moderne EU-oorlogsschepen naast een 40-tal supersnelle EU-aanvalsvliegtuigen, alsook zowat 

5000 klaargestoomde soldaten zonder zorgen voor wekenlange oefeningen. 

Rusland noemde het bekritiserend een “ongehoorde uitdaging” maar greep tegelijkertijd de 

kansen om in Oekraïne de bezettingsgraad met zijn beestachtige oorlogsgruwelen flink wat 

aan te scherpen. 

Een ongeziene vluchtelingenstroom werd op gang gebracht. 

Rusland zag deze verhoogde bezettingsgraad in Oekraïne als een “aangekondigde noodzaak” 

vooral om de Krim te beschermen met het aanleveren van raketten, vliegtuigen en schepen. 

Russische reservetroepen bevolkten hierbij de tweede en derde mobilisatieoproep. 

                                                  Lees verder blz. 7 
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De legeroefeningen van het Oekraïense troepenbestand werden wereldkundig aangeklaagd als 

zijnde “geïnterpreteerde spionageopdrachten”. Heel normaal dus dat de operatie in 

verhoogde slagorde werd beëindigd en met de nodige ervaringen geëxperimenteerd.  Volgens 

de wereldpers belandden de behaalde resultaten bij sommige morrende NAVO-landen in niet-

applaudisserende defensiehanden  Vooral wegens te riskante vermengingen en zware kosten. 

Bij Zelensky maakte dat alles een onbeheersbaar gedoe uit voor de Europese zaak waarvan 

hij persoonlijk én zijn leger geen vruchten kon plukken. 

Het werd dan ook in eerste instantie geen al te vriendelijk staatsbezoek aan Londen, Parijs 

en Brussel zowat één jaar geleden.  Zijn bedoelingen ? Heel de Russische overrompeling aan 

te kaarten als een Europese zaak.   

Begin februari op 3/2/2023 stopte zijn internationaal getinte reis andermaal in Londen, Parijs 

en Brussel, na een blitzbezoek aan J. Biden, Amerikaans president. 

Emmanuel Macron uit Frankrijk zou geen onderhandelingen ter zake aanvatten zonder de 

Duitse kanselier Olaf Scholz geraadpleegd te hebben, wetend dat onvoorwaardelijke 

onderlinge steun en solidariteit de onontbeerlijke steunpilaren zijn geworden. 

Zelensky orakelde voorafgaand :”Duurzame vrede komt er alleen indien we maken dat 

Oekraïne overwint.  Help Oekraïne, zo helpt Europa zichzelf.” 

Brussel hoorde deze zware uitspraak echoën als een ultieme uitdaging van samenhorigheid, 

eenheid en duidelijke planning.  De oorlog met Rusland kon niemand nog onberoerd laten. 

Live-beelden vanuit de mediawereld hebben het onweerlegbaar bewijs geleverd : Zelensky 

werd als superheld het Europese Parlement binnengeleid.  Het drukbezette halfrond was in 

vervoering. Handen te kort voor een uitbundig applaus.  Slechts enkele van zijn Oost-Europese 

lidstaten bleven opmerkelijk onberoerd als overburen van de Krim.  Voor hen bleef een zekere 

neutrale opstelling de meest veelzeggende boodschap.  Zwijgen is winter en zomer goed. 

Het lobbywerk van Zelensky behelsde niet de prangende aanvraag voor toetreding van 

Oekraïne tot waardig lid van Europese lidstaten.  De eindgroet met deugddoende knuffels van 

EU-mandatarissen hem voorbehouden, kwamen over als zijnde de individuele bevestiging en 

het aanvaarde begrip over de bestaande chaotische toestanden genaamd “de oorlog zonder 

uitzicht”. 

Zelensky was wel duidelijk geweest met zijn gewaardeerde uitspraken : “Ik kan niet naar huis 

zonder akkoord”. 

Ter handhaving van dit verzoek werden aan de EU-mandatarissen een reeks zedelijke 

verplichtingen opgedrongen : 

- levering van bewapening voor lange afstandsvluchten 

- gevechtsvliegtuigen noodzakelijk ter beschikking krijgen 

- het to-do-lijstje voorziet geen terugweg 

- zware bewapening allerhande is een “must”. 

In alle bescheidenheid kon men besluiten dit kan een ongenaakbare strijd worden, finaal een 

strijd om Europa. 

Het toont tevens aan wat er in onze wereld kan gebeuren.  Ongelooflijk maar waar, zowat 10 

jaar geleden kreeg de Europese Unie nog de Nobelprijs voor de Vrede.  De Europese Unie heeft 

al gedurende meer dan 60 jaar de uiterste bijdragen geleverd aan de vooruitgang van 

vredesbetrachting, democratie en mensenrechten. Europa stond eens als model.  

           

          Lees verder blz 8                                           
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Nog maar pas heeft Jens Stoltenberg als secretaris-generaal van de Nato de wereld doen beven 

met zijn onweerlegbare uitspraak : “Geen enkel teken dat Rusland momenteel vredespogingen 

aan het voorbereiden is.  Integendeel, Moskou bereidt zich voor op nieuwe intensievere 

militaire offensieven” – einde citaat. 

Het Europese-taboe op de export van de dodelijke wapens is ondertussen gesneuveld.  Eerder 

dit jaar gingen reeds de poorten open om Duitse tanks te sturen.  Er is nog even discussie over 

gevechtsvliegtuigen … 

Conclusie : het zal dus niet stoppen. 

De EU staat nog in haar kinderschoen inzake oorlogsvoering. 

De puinhopen uit 1945 zijn nog niet uitgewist. Onze jaarlijkse medereizigers zijn meer dan 

getuigen.  Zelfs de machtigste Europese staten kijken machteloos toe naar de zeer donkere 

wolken die opdoemen. 

Drie denkbeeldige scenario’s zullen ongetwijfeld de toekomst beheersen in deze uitputtende 

en verwoestende oorlog met zijn onoplosbare oplossingen. 

- Ofwel gaan we als vredelievende EU-gemeenschap Oekraïne als kandidaat-lidstaat 

niet helpen met doorgedreven militaire hulp. 

- Ofwel zal Oekraïne overwinnen en moet Rusland aan de onderhandelingstafel over 

een nieuw veiligheidspad voor het ganse Oost-Europese gebied 

- Ofwel zegeviert Rusland ooit en dan is de te verwachten shock compleet. 

Wie ziende blind is ziet de chaotische toestanden niet groeien.  Een toekomst zonder 

voorgaande. In een toevallig gevolgde Tv-uitzending zag ik in de slotfase Zelensky sleuren aan 

een “geschenk” dat hij voor onze vorst, Koning Filip, voorbehouden had.  Het betrof een 

stukgeschoten en verhakkeld staartstuk van een vliegtuig waarop duidelijk de “O” van 

Oekraïne te vinden was. Niets van dat alles om fier over te zijn.  Nog minder begrijpelijk 

wanneer we zelf slachtoffer worden van duistere fantasieën. 

Beangstigend alleszins. 

Kunnen we nog hoopvol naar de toekomst kijken ? 

 

                Guy Hendrickx 

        16/02/2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Een flatgebouw in puin na een nachtelijke beschieting op een woonwijk in 

de hoofdstad Kiev. - © Sergey Dolzhenko / EPA 
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Meensel-Kiezegem’44 + 80. 
 

Na vele contacten en raadgevingen, zowel van betrokkenen als van buitenstaanders, kunnen 

we een préstart nemen met de herdenkingen van 2024. De cel “Evenementen mk’44+ 80” 

heeft reeds heel wat voorstellen ontvangen en bekeken. Er kunnen nog altijd voorstellen 

komen. Om alles van nabij “live” te volgen raden wij aan vanaf mei de tweede zondag van 

elke maand vrij te houden. Het bestuur van Museum’44 besliste al  in samenspraak met het 

bestuur van NCPGR-Meensel-Kiezegem’44 om de open museumdagen te verplaatsen naar de 

tweede zondag. Bij die bijeenkomst, waar iedereen welkom is, kan men dan van gedachten 

wisselen met de adviseurs van “MK’44+80”. Onder de productieleiding van Tom Devos en de 

evenementenregie van Oktaaf Duerinckx krijgen dan de extra-programma’s stilaan meer 

vorm. Medewerkers-specialisten kunnen dan ook gecontacteerd worden.  

Zij zullen dan ook telkens de stand van zaken meedelen en noteren wie zich kan inzetten voor 

de deelevenementen. Op 14 mei aan Museum’44 ontmoeten de voortrekkers van elke 

specialiteit mekaar en kunnen we al met een sneuveltekst starten.  Ina Stabergh en Fred 

Jonckers (literatuur en Poëzie), Linda van der Meeren (beeldende kunsten en 

kunsttentoonstellingen), Marc Cauwbergs (praktische verwezenlijking en opbouw) kunnen 

de  kern uitmaken en het bestuur van NCPGR M-K’44 bijstaan en adviseren.   

Dat bestuur heeft natuurlijk de handen vol met de herdenking van 6 augustus 2023 en maken 

zich ook klaar voor de zondagherdenking van 2024. De sneuveltekst zal in mei onder handen 

worden genomen en de mogelijkheden afgewogen.  Dan zal bepaald worden waarmee we 

verder kunnen uitbouwen aan o.a. volgende items: herinneringsstoet, de tentoonstelling 

binnen en buiten (evt voertuigen), bevrijdingsbal, Sint-Mattheuskoor en poëzie, quiz, 

spreekbeurten, uitgave van boeken, wandelingen en routes met historische voertuigen, 

jeugdwerking e.v.a. Ook de 25  Neuengammereizen zullen speciale aandacht krijgen. Indien 

onze leden en lezers zelf nog ideeën  hebben , laat het weten aan de cel “Meensel-

Kiezegem’44 + 80” op mailadres 2024@museum44.be 

Tot in mei!    

                                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

                                                                                                      

24ste   Herdenkingsreis - 2023 
Reisleider Tom Devos en reisgids Oktaaf Duerinckx kunnen bijna aan de reisbrochure 24 

beginnen te werken. Tom zoekt nog even naar de beste prijs/kwaliteit beste slaap- en 

eetgelegenheden . Zoals telkenmale is het weer puzzelen om al onze doelstellingen in vier 

dagen te bereiken. Verlengen van de reis zou niet alleen te vermoeiend zijn, maar ook in de 

huidige omstandigheden te prijzig. Het (nog onvolledige) programma heeft drie hoofdpunten: 

Esterwegen, Neuengamme en het kerkhof Osterholzer in Bremen.  Een kort onvolledig 

overzicht belicht de toestand van de afspraken. 

- Donderdag 24 augustus 2023 

Esterwegen gaan  we belichten uit interesse voor de Moorsoldaten. Van de 15 helse 

kampen  met hun “Nacht-und Nebel -Gefangenen” waren Esterwegen en Borgermoor 

aanvankelijk de lugubere plaatsen waar Nazi-onwilligen in de jaren 30 werden geïnterneerd 

en gefolterd. Van uit Meensel-Kiezegem  stierven in de Moorkampen Daniël Debrier , de broers 

Jozef en Oktaaf Natens, Frans Pasteyns en Romain Morren. Zij kwamen om in (Meppen-)Versen 

Ook Louis Claes, René -Vital Craeninckx en Marcel Loddewijckx werkten er een tijd in het 

moeras  ( “Veen” of ook “Moor”). 

                       Lees verder blz. 10. 
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Zoals altijd vertrekken we  om 6u stipt aan de parking aan het monument ‘14-‘18  in Meensel. 

We zullen o.a. de geschiedenis van “Market garden” belichten en zo Arnhem bereiken. Van 

daar naar Esterwegen waar we (zoals in 2022 beloofd) via de gegevens van voormalig directeur 

(tot 2019) en vriend van MK’44 Kurt Bucks dieper ingaan op het drama van de Moorkampen en 

het ontstaan van het lied van de politieke gevangenen “Wij Zijn de Moorsoldaten” (In volgende 

editie meer hierover).  

Overnachten in Bremen 

- Vrijdag 25 augustus 2023 

Indien we op donderdag niet in Schutzenhof geraken zullen we op vrijdag daar eer betonen 

aan de plakkaat van Meensel-Kiezegem en onze overleden vriend Raimond Gaebelein. 

Het Osterholzer Kerkhof is ook één van de plaatsen waar dorpsgenoten begraven liggen. Het 

is één van de grootste kerkhofparken van Europa. 

Via Sandbostel bereiken we dan Hamburg waar we overnachten in het Pierdrei Hotel 

- Zaterdag 26 augustus 2023 

Neuengammedag met de Gedenkhal, herdenking aan ons beeld De Wanhoop van Meensel-

Kiezegem,  Klinkerwerken & Haven, middagmaal in KZ Gedenkstätte Neuengamme, bezoek 

aan Musea & Herdenkingssite, slotceremonie bij het voormalig crematorium. 

Bezoek Bullenhuser Damm (mogelijk al op vrijdag.) 

Sightseeing in Hamburg met Supergids Caroline. 

We gaan weer eten aan de Elbe in het Blockbraucafé 

Avondprogramma – Vrij Bezoek aan Sankt-Pauli (met eigen gidsen) 

- Zondag 27 augustus 2023 

Mogelijk weer met Tom naar de  Alte Fishmarkt voor de vroege vogels (5u) 

Laatste bezoek op zondag wordt momenteel nog samengesteld. 

Volgende Nieuwsbrief brengt meer details. 

 

Hoe inschrijven voor de herdenkingsreis ? 
 

Het is mogelijk om in te schrijven bij Viviane Cauwbergs op tel. 0473 32 07 76 of 

via viviane.cauwbergs@proximus.be.   U bent ingeschreven na het storten van € 200 per 

persoon op rekeningnummer KBC – IBAN BE96 7390 1554 9505 – BIC KREDBEBB.        

Graag met vermelding van voornaam en achternaam van elke medereiziger.   Het 

voorschot is bindend en kan alleen terug worden gestort indien de reis niet doorgaat 

omwille van onvoldoende deelnemers. Er is geen annulatieverzekering inbegrepen, deze 

dien je zelf af te sluiten indien gewenst. De definitieve prijs per persoon wordt later 

meegedeeld aan de ingeschrevenen. 

 

 

 

 

mailto:viviane.cauwbergs@proximus.be
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    Topografie Emslandlager 
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Het vredeslicht kwam weer naar Meensel   –   Katrin Duerinckx 

 

 

 

 

 

Op deze 17 december, de koudste avond van heel het jaar, vertrok diaken Luc Claeys en een 

30-tal enthousiaste wandelaars met het vredeslicht van aan het Huis van het Belgisch-Franse 

Verzet richting Meensel. Begeleid door Ronny Olemans en Chris Goethuys (op hun retro-

tractors) om alles veilig te laten verlopen. Aan het herdenkingsmonument in Kiezegem werd 

een eerste vredeslichtje geplaatst. Van hieruit werd het vredeslicht in een laatste etappe 

verder meegedragen tot aan de Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Smarten in Meensel om daar ook 

een vredeslichtje achter te laten. 

Na deze zeer koude tocht werd iedereen verwacht in de warme, gezellige kerk van Meensel 

waar de verschillende verenigingen ieder een eigen vredeslichtje mochten ontvangen. Zo ook 

onze voorzitter Vital Craeninckx en de voorzitter van Museum 44 Marc Cauwbergs. 

De Kerstzingeling van Ferm Meensel-Kiezegem maakte deze avond extra warm en gezellig. 

Zo konden de kleine honderd aanwezigen zich opwarmen aan de gezamenlijk gezongen 

kerstliederen en aan de warme en koude dranken. Er werden, zoals bij een steenkoude avond 

betaamt, dan ook verschillende flessen jenever gekraakt. Een mooie en warme aanloop naar 

de kerstperiode.         

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
- Zondag 23 april : Erfgoeddag thema “Beestig”:Tentoonstelling “Duiven tijdens WO II” 

                                                                      

- Zondag 14 mei : Museumcafé 
 

- Zondag 11 juni : Museumcafé 
 

- Zondag 9 juli :  Museumcafé - oorlogswandeling 
 

- Zondag 6 augustus : herdenkingsplechtigheid 
 

- Donderdag 24 tot en met zondag 27 augustus: herdenkingsreis 
 

- Zondag 10 september : Museumcafé – Open monumentendag – Terugkomdag 

medereizigers herdenkingsreis 

Op zaterdag 17 december 2022 kwam het vredeslicht weer naar Meensel. Het vredeslicht wil 

mensen motiveren om tussen Kerstmis en Nieuwjaar een eenvoudige, maar een persoonlijke 

en actieve bijdrage op te nemen om warmte, vreugde, hoop, licht en hartelijkheid aan alle 

mensen door te geven en om mensen met een positieve boodschap op een aangename wijze 

aan elkaar te verbinden. 

Vanuit Bethlehem wordt het vredeslicht verspreid en met fakkels, lampjes en kaarsen wordt 

het meegedragen en doorgegeven zonder dat het gedoofd wordt. 

 

Diaken Luc Claeys overhandigt het vredeslicht aan Vital 

Craeninckx ( NCPGR ) en Marc Cauwbergs ( Museum44 ) 

Het vredeslicht wordt door Marc Cauwbergs in de 

kapel aan het erekerkhof geplaatst. 

 
 

                Activiteiten rondom Museum44 in 2023 
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