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Prettige wensen en een goed gevoel in ‘t nieuwe jaar !!

De nieuwjaarswissel heeft dat goed gevoel voor onsze]f alleszins fameus aangedikt: oeroude
koude, winterse landschappen, snotterende neuzen, een gemetbam‘ winterzonnetje, sneeuw die
niks kost, en nog steeds een verkleumde facteur waarvan je verwacht dat hij uiteindelijk de
beste wensen mee heeft. Net als in die goeie oude tijd. Vandaar nog eens een echte
nieuwjaarsbrief aan allen. ;

2001 heeft afgedaan,

2002 kwam met rasse schreden onder nieuwe vaan.

‘t Voorbije heeft voor velen niet gebracht

waarnaar 365 dagen werd getracht. _

Familie en vrienden zijn ons veel te vroeg ontnomen, .
in de wereld, op dramatische wijze, duizenden omgekomen.
Ontelbare leefden onder druk van misdaad en geweld.

Wie zei ooit weer: “Goede zeden , dat telt”.

Onschuldigen hebben ‘t met hun leven moeten bekopen,
terwijl beschermde daders alle strafgevaar zomaar ontlopen.
Gij allen die nog in God geloven

Vraag dringend hulp “S.0.S - Help Iherboven

opdat honger, armoe en geweld mag verdwijnen,

opdat dagelijks de zon voor iedereen mag schijnen.

Heer, geef vrede en rust onder alle mensen.

" De spankracht van mijn beste wensen:

Moge voortaan een evenwicht bestaan

tussen drukte en rust

luisteren en praten

geven en ontvangen

dromen en realiteit

alles op tijd.

Kortom dat goed gevoel, dat jedereen raakt

en ‘t leven aangenaam maakt.

Dat goed gevoel, ‘t heeft alle hoop mee

voor een heilvol 2002.



IN DE ACHTERUITKITKSPIEGEL

Het voorbije jaar 2001 is amen en uit. Gedaan ermee. Het betekent meteen ook de afsluiting
van het Internationaal Jaar van de Vrijwilliger. Hopelijk blijft de interesse en de waardering
voor deze “onbetaalden van het vrijwilligerswerk” nog lang nazinderen. Over de grote waarde
van deze inzet blijkt iedereen het zo stilaan eens te zijn. Eindelijk begint men te beseffen dat
het deze mensenhanden zijn die vooral meer menselijke aandacht durven doordrukken met
enkele kleine extra inspanningen waarvoor anderen geen tijd (meer) hebben of “nog nooit tijd
- gehad” meenden te hebben.

Deze onbetaalde inzet... waar gingen we in Godsnaam de centen vandaan halen om via
betaalde werkkrachten uiteindelijk alle vrijwilligerswerk te laten uitvoeren?

We kunnen het niet ontkennen, er is altijd in het verleden met een geringschattende blik
neergekeken op vrijwilligerswerk alsof het onbelangrijk was, alsof de amateuristische aanpak
de doelstellingen onhaalbaar maakte, zonder zelfs aan de zeer beperkte financiéle
mogelijkheden te denken. Uiteindelijk blijkt nu overduidelijk dat werk van vrijwilligers een
niet te onderschatten maatschappelijke waarde heeft.

Vooral de zichtbare resultaten kunnen we beoordelen. Tk denk hierbij aan de uitzonderlijke
resultaten van de meédewerkers van de Stichting, mensen die de handen uit de mouwen steken,
die vrijwillig, onbetaald een ongekend aantal uren investeerden in zoveel. Ze hebben onze
dank en waardering nodig . Zeker nu we het Jaar van de Vrijwilliger afsluiten.

Als voorzitter van de Stichting voel ik mij in alle bescheidenheid hiertoe zedelijk verplicht. Tk
durf zelfs meer te zeggen: vandaag ben ik fier op het werk dat 7ij presteerden en waarvan
anderen zeggen en schrijven: “Onmogelijk toch™ - “ongelooflijk” - “subliem™ - “en allemaal op
zo korte tijd” - ... Dat zijn beoordelingsformules die we terugvinden in ons gastenboek en dan
gaat het over de film, het boek “Getuigenissen”, ons beeld te Neuengamme, de .
herdenkingsreizen, de thema-tentoonstellingen in het Vredesmuseum of tot slot het jongste
broertje, de Nieuwsbrief, waarmee we dan toch iedereen op de hoogte willen houden.
Symbolisch gezegd: deze mensen verdienen een pluim voor hun onvervangbaar werk; zij
krijgen bovendien symbolisch cadeau al de ijsbloemen die de vrieskoude winternachten
hebben geschilderd op vensters en ramen van ons Vredesmuseum in Huize Hageland, dat
momenteel in winterrust verkeert na die drukke zomertijd.

Wij kregen alleszins in het voorbije jaar de bevestiging van ons vermoeden: koken kost geld,
ook wanneer op vrijwillige basis gekookt wordt. Met andere woorden, het nodige kan niet
altijd en volledig op eigen kracht samengebracht worden. Bezoekers van het Vredesmuseum,
komende van heinde en ver, hebben lof en aandacht voor dit culturele werk van ons. Met
aandacht alleen is het niet vol te houden . De aangekondigde planning voor 2002 bewijst dat
we rasecht vrijwilligerswerk blijven leveren, met financiéle steun van zovelen.

Guido Hendrickx,
Voorzitter



Activiteiten

Zondag 3 februari 2002 om 19 uur in het Ontmoetingscentrum op de grens van Meensel en
Kiezegem: VANEIR KONSEIR in Meensel-Kiezegem. '

Ja, na zovele jaren wordt er eindelijk in Meensel-Kiezegem terug toneel gespeeld. In
samenwerking met de "Stichting Meensel-Kiezegem '44" komt het gekende toneelgezelschap
"Thalia" uit Hoegaarden de denderende kiucht van Luc Kerkhofs en Louis Boonen opvoeren,
nl "AMBIANCE IN 'T KOT". Het is een dolkomisch blijspel van schrijvers die hun sporen
reeds hebben verdiend bij "De kampioenen” en andere "Garages" en "Café Majestics”. De
regie is in handen van Oktaaf Duerinckx, die allang niet meer aan zijn proefstuk toe is en
vroeger op de Meensel-Kiezegemse planken zeer actief was. Niet alleen kun je een plezante
avond beleven, maar je steunt er ook onze werking in het museum mee. Van harte aanbevolen
mn :

Kaarten tegen 5 Euro zijn te verkrijgen bij de leden en de voorzitter, of de avond zelf aan de
kassa. o :

Op zondag 10 februari 2002 houden de "Globetrotters Hageland" hun jaarlijkse
winterwandeling, waarop weer enkele duizenden wandelaars worden verwacht. De "Stichting
Meensel-Kiezegem '44" zal aan de startplaats in de Gemeenschapsschool te Sint-Joris-Winge
de hele dag weer een speciale tentoonstelling houden. Een deel van de verzameling van Rudi
Pecters, vooral wat betreft '14-'18, en de reeks pamfletten en affiches over de Eerste
Wereldootlog in onze streek uit de verzameling van Rik Callaerts zullen er te zien zijn. Ook
enkele nieuwe aanwinsten uit het Vredesmuseum Huize Hageland zullen we tentoonstellen.
De poétische neerslag na de reis naar Neuengamme met onze Stichting in 2000 door Magda
Van Goidsenhoven zal ook aan de hand van foto's van Marc Cauwbergs getoond worden. (In
deze nicuwsbrief krijgt u alvast een uittreksel uit de teksten van-Magda.)

Een speciale videofilm zal vertoond worden en een stand met ons boek, de film (in de twee
versies), het beeld, de fotoreeks en ook onze speciale kalender zullen er aangeboden worden.
De toegang is er vrij en bij de Hagelandse Globetrotters kan je een drankje en een hapie
verkrijgen. \ .

Denk nu ook al aan 20 en 21 april. Dan werken we mee aan het "Erfgoedweekend”, onder
het thema "Verzamelen" in Huize Hageland, met een speciaal programma waar u later meer
over verneemt,

Ook zullen we er weer zijn met de cafetaria en speciale rondleidingen in ons museum op de
dagen van de Sprookjeswandeling in het Kabouterbos (dus breng de kleinsten ook maar mee)
en de rommelmarkt. Dit zal telkens doorgaan op de zondagen 19 mei, 16 juni, 21 juli en 18

augustus. ;

De eerste inschrijvingen voor onze Lustrumreis naar Neuengamme zijn al binnen. Ter
herinnering: de bedevaart gaat door van vrijdag 23 tot zondag 25 augustus 2002. Voor
deze vijfde maal kunt u alle inlichtingen krijgen bij de leden en in 't bijzonder bij reisleider
René Cauwbergs (016/63 24 60). '

Er zijn ook nog enkele van onze speciale kalenders met het prachtige beeld "De wanhoop
van Meensel-Kiezegem" te verkrijgen tegen de prijs van 5 Euro, Een praktische leidraad voor
de belangrijkste dagen van het jaar en een blijvende Berinnering aan Meensel-Kiezegem '44.



Na onze derde bedevaartreis naar Neuengamme in 2000 was Magda Van Goidsenhoven,
dochter van Jef, zo onder de indruk dat ze haar gevoelens schriftelijk uitte. Het werd een
diepdoorvoelde poétische tekst die meer dan de moeite waard is te lezen en waarvan we hier
telkens een deel meegeven. Deze tekst past bij één van de delen van onze bedevaart en wordt
op onze tentoonstellingen geillustreerd door de bijhorende foto. Het is een verwoording van
_droetheid en machteloosheid, maar toch ook van hoop en liefde.

Bij het beeld "De wanhoop van Meensel-Kiezegem” te Neuengamme:

Het verhaal van Meensel-Kiezegem is uniek
en gaat elk begrip en voorstelling te boven.
Kinderen lezen mooie gedichten over stampende laarzen,
brullende stemmen, dood en vernieling.
Wie de wanhoop niet herkent, de tranen niet ziet,
heeft niets begrepen van de vrouw die zich buigt over huis en kind,
terwijl ze zich tegelijkertijd opricht naar een hemel die ze bevraagt.
May Claerhout heeft geen gapende wonden willen openrijten, maar de kracht
en fierheid van sterke vrouwen getoond en in loodzwaar brons gegoten.

Nuttige Inlichtingen

Huize Hageland en ons Vredesmuseum zijn tijdens de werkuren stceds geopend Voor bezoeken in groep of
familie en tijdens de weekends kunt u ons verwittigen, Dan is er iemand ter beschikking om te openen en/of te
gidsen. Bij voorkeur zich wenden tot de toeristische dienst van de gemeente Tielt-Winge, tel. 016/63 38 48.
Ann Verreck leidt de codrdinaties inzake musea.

Guido HENDRICKX, Voorzitter
Binkomstraat 56, 3391 Meensel-Kiezegem, Tel. 016/487878 - Fax 016/640821
René CAUWBERGS,
Glabbeeksesteenweg 93, 3390 St Joris Winge, Tel. 016/632460
Alfons CRAENINCKX,
Heuvelstraat 17, 3390 O.L.Vr. Tielt, Tel. 016/634757
Oktaaf DUERINCKX, .
- Karekietenlaan 30, 3010 Kessel—Lo Tel. 016/ 355232
E-mail: octaaf.duerinckx@chello.be
Alfons LEMMENS,
Binkomstraat 48, 3391 Meensel-Kiezegem, Tel. 016/634529
Rudi PEETERS,
Kerkstraat 85, 3391 Meensel-Kiezegem, Tel. 016/635826 — GSM 0496/258516
Alfons VUCHELEN,
Binkomstraat 65, 3391 Meensel-Kiezegem, Tel. 016/634955 — GSM 0479/259792
Betty VUCHELEN,
Stoopkensstraat 110, 3320 Hoegaarden, Tel. 016/767936
E-mail: bettyv@yucom.be '

Om onze werking te steunen plaatsen wij steeds een kollektebus in het museum. U kunt natuurlijk ook helpen
via rekeningnummer 149-0567841-75 Memoriaal Neuengammee. Alvast onze hartelijke dank bij voorbaat.
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Eind augustus 2002 voor de vijfde maal naar het concentratickamp Neuengamme.

Wie geboeid blijft door Nenengamme €n andere Noord-Duitse concentratickampen kan 0ok dit jaar mee op
bedevaart voor onze vijfde opeenvolgende herdenkingstocht . ledereen kan en mag mee "

De organisatie van deze driedaagse reis laat slechts 50 deelnemers toe.
U hebt er belang bij tijdig in te schrijven . Na 1 mei a.s. verhogen ook de reservatiekosten .

Wij kennen niet ieder geinteresseerde . Vandaar. .. wij kunnen niet ieder bereiken. Help ons en ....Zeg het dus
voort Men zal U dankbaar zijn . Onze dank alleszins bij voorbaat.

Hierna onze beschikbare informatie voor 2002
Vertrek :23 augustus a.s. Meensel -Statieplein 7 u ‘s morgens .(Gratis parking op stationsplein )
24 angustus ‘volledige dag te Neuengamme met geleid bezoeken aan historische plaatsen
Hulde en herdenking aan ons herinneringsmonument “ de Wanhoop “
Met ontvangst door de Directie van KZ Gedenkstitte Neuengamme met geleid
bezoek aan het volledige voormalige en uitgestrekte kamp.( Invalidewagentjes
ter beschikking voor gehandicapten )
25 augustus : terugreis met bezoek aan andere kampen in Midden Duitsland.

Wij reizen half-pension . Verwachte prijzen : 250,00 Euro éénpersoonskamer / 220,00 Euro per persoon
voor een_tweepersoonskamer in de stad Hamburg . -

Namens de stichting zal Rene Cauwbergs alles codrdineren en over de nodige informatie beschikken.
Hii is bereikbaar.ov fel : 016.63.24.60 of op zijn adres: Glabbeckse steenweg 93 te 3390 Tielt- Winge.

. Bevestiging van deelname wordt dringend verwacht door stortihg van 100,00 Euro op rekening voor 1 mei
142- 4022035- 52 van Bedevaart Memorial Neuengamme.
Namens de Stichting Meensel-Kiezegem 44

Guido Hendrickx
Voorzitter
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